seschiedenis

Het jubileum is bijna geheel in
stilte voorbijgegaan: dit najaar

| bestaat de grootste Joodse
begraafplaats van Nederland,
~ Zeeburg in Amsterdam-Oost,
| precies driehonderd jaar.
| Na twee eeuwen van zeer
| intensief gebruik raakte de
i begraafplaats de laatste eeuw
’ in de vergetelheid. Het oudste
~deel werd in de jaren 50 zelfs
Egeruimd. In een nieuw boek van
- historicus Bart Wallet wordt
de opmerkelijke geschiedenis
van Zeeburg opgetekend. Een
voorpublicatie.

BART WALLET

Om toegang te krijgen tot
Zeeburg moest een bezoeker
een passeerpenning van de /.
chevre kadiesje (het doodgra- b
verscollege) hebben. Alleen |
op vertoon daarvan mocht
de beheerder een bezoeker
tot Zeeburg toelaten. Hier
de Jiddisje penning uit 1759.
(Collectie JHM)
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/eeburg: een

begra afplaats VOOT

‘Het was op een middag in November; achter
ons stond ’t lage zonnetje, midden boven den Zee-
burgerdijk. Hoyer liep met z’n jas open, de eenige
overjas die we met z’n vijven hadden. Het was
een bijzonder mooie, zoele dag. Rechts in de diepte
lagen de weilanden, bleekgroen en drassig. Voor
ons uit, onder aan den dijk, stonden de boomen van
’t Jodenkerkhof hoog en knoestig en hadden een lila
weerschijn. Bleekblauw was de lucht boven ons...’

recies honderd jaar geleden, in
1914, schilderde Nescio in zijn
karakteristieke stijl met enkele
goed gekozen woorden dit tafe-
reel. Wat hij beschreef was uit
— het leven gegrepen. Voor veel
Amsterdammers was de Zeeburgerdijk een
gemakkelijke, vertrouwde route om snel te
ontsnappen aan de drukte van de stad. Het
oer-Hollandse polderlandschap, het IJ en de
Zuiderzee boden wandelaars de rust en ont-
spanning die ze zochten. Het kon niet missen
of ze zagen, evenals Nescio’s personages, on-
deraan de dijk de ‘Israélitische begraafplaats
Zeeburg’. Eindeloze rijen houten en stenen
zerken strekten zich daar uit. Er stonden He-
breeuwse letters op waar menig voorbijgan-
ger onbegrijpend zijn ogen over liet glij-
den. Daarnaast was de natuur volop
aan het werk op de begraafplaats,
vooral op het oudste, achttien-
de-eeuwse veld dat direct on-
deraan de dijk lag en waar
slechts enkele zerken zicht-
baar waren.

In het jaar waarin Nescio
zijn verhaal schreef, werd niet
ver daarvandaan de schrijver
Bertus Aafjes geboren. In wat

toen het laatste woonhuis van Amsterdam
was, Borneostraat 31-I, groeide Aafjes op.
Hij maakte als kind mee hoe de Indische
Buurt steeds verder oprukte en uiteindelijk
tot staan werd gebracht door de uitgestrekte
Joodse begraafplaats. Voor Aafjes en voor an-
dere kinderen die opgroeiden in deze nieuwe
Amsterdamse wijk was de begraafplaats een
verboden, maar juist daardoor ook intrige-
rend en avontuurlijk speelterrein. In zijn
jeugdherinneringen tekende hij later op:

‘Het meest geheimzinnige gebied tussen ons
huis en de zee was het Joodse kerkhof, gelegen
aan het zwarte weggetje — deze laatste benaming
alleen al was geladen met betekenis van mogelijke
dreiging. Op het kerkhof plukten wij bossen geu-
rige vlier en keken verbaasd naar het onleesbare
Hebreeuws en de Davidster op de verzakte en
omgevallen grafstenen.’

Het was de taak van de beheerder van de
begraafplaats, Hartog de Vries, om kinderen
als de jonge Aafjes van Zeeburg te verjagen.

Wilde men dan
niet ‘radeloos’
zijn, dan moest
er nu worden
ingegrepen
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Het terrein was echter zo uitgestrekt dat De
Vries onmogelijk de hele begraafplaats voort-
durend kon bewaken. De sloten waren niet al
te breed, de heggen te dun en de kinderen te
inventief om ze voor eens en al te verdrijven.
Tegen wil en dank ontstond zo, in de eerste
helft van de twintigste ecuw, een haatlief-
deverhouding tussen Indische Buurt en
begraafplaats. Voor planologen was Zeeburg
een hinderlijk obstakel in hun uitbreidings-
plannen voor de stad Amsterdam, maar de
buurtbewoners raakten gehechtaan de grote
dodenakker, het groen en de rust. Ze gaven
het zelfs een eigen naam, Jodenmanussie’,
waarvan de etymologie wellicht nooit hele-
maal opgehelderd zal worden.

Armoede

Wat Nescio, Aafjes en al die bewoners van
de Indische Buurt zich waarschijnlijk nooit
gerealiseerd hebben, is dat Zeeburg toen al de
grootste Joodse begraafplaats van Nederland
was. Vele tienduizenden Joodse Amsterdam-
mers hadden sinds de opening in 1714 daar
hun laatste rustplaats gevonden. Het waren
vooral de arme Asjkenaziem, migranten uit
het buitenland en kinderen onder de dertien
jaar die er werden begraven. Zeeburg was
namelijk niet de enige begraafplaats voor
Joodse Amsterdammers: Portugese Joden
hadden hun eigen Beth Haim in Ouderkerk
aan de Amstel, terwijl de meer bemiddelde
‘geimmatriculeerde leden’ van de Asjkena-
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zische gemeente naar de begraafplaatsen te
Muiderberg en Overveen mochten. Zeeburg
nam daardoor in Joods Amsterdam een hele
eigen plek in en staat symbool voor circa
tachtig procent van de Amsterdamse Asjke-
naziem die in de achttiende, negentiende en
vroege twintigste eeuw moesten sappelen
om rond te komen.

Het is het verhaal van die begraafplaats
en die mensen dat in dit boek verteld wordt.
Waarom werd in 1714 naast de al bestaande
begraafplaats in Muiderberg een tweede geo-
pend? Waar komt die sociale scheiding tus-
sen de leden van de Asjkenazische gemeente
vandaan? Hoe werd er begraven op Zeeburg
—en veranderden die rituelen in de loop van
de afgelopen driehonderd jaar? Wat weten
we eigenlijk over de mensen die op Zeeburg
begraven liggen? Deze en andere vragen
zullen centraal staan als we de geschiedenis
van de ‘armenbegraafplaats’ Zeeburg in
kaart brengen. De begraafplaats zal daarbij
gebruikt worden als een spiegel van de bre-
dere Joodse geschiedenis van Amsterdam.
Deze wellicht onverwachte invalshoek helpt
om te begrijpen hoe de Joodse Gemeente was
georganiseerd en brengt een groep Joodse
Amsterdammers naar voren die anders al
snel buiten beeld blijft. (...)

Radeloos
Het land op Zeeburg is zo uitgestrekt, dat er
nog zeer vele jaren begraven kan worden,

‘moet het naar den Goddelijken wil aldus
zijn’ — zo stelde secretaris Samuél Isra€l Mul-
der van de Asjkenazische gemeente in juli
1849 vast. Hij schreef in opdracht van het
kerkbestuur een regelrechte brandbrief naar
de ‘Grote Kerkenraad’, de algemene vergade-
ring waaraan het bestuur verantwoording
was verschuldigd. Het bleek namelijk dat
‘een ongemak reeds zeer lang geleden opge-
komen, doch van dag tot dag grooter worden-
de’ die toekomst danig in de war bracht. In
de wintermaanden stond Zeeburg steevast
onder water, waardoor er acute problemen
ontstonden met begraven. Over de eer van
de inmiddels tienduizenden begravenen op
Zeeburg werd al niet meer gesproken, urgent
was nu vooral om een oplossing te vinden
voor de aanstaande winter. Wilde men dan

De strijd tegen
het water was
kenmerkend voor
de geschiedenis
van Zeeburg

NIW

Geschied




schiedenis

niet radeloos’ zijn, dan moest er nu worden
ingegrepen.

De brandbrief uit 1849 was er een van
vele. In de negentiende eeuw was de lage
ligging van de Overamstelse polder waarin
de begraafplaats lag, een steeds terugkerend
probleem. Door de droogmaking van meren
in de omgeving — het Watergraafsmeer en
het Diemermeer — en het steeds intensievere
gebruik van de polder zelf, begon het onver-
mijdelijke inklinken van de veenbodem. De
strijd tegen het water werd daarmee een vast
thema bij het onderhoud en de ontwikkeling
van Zeeburg. Soms werd wanhopig naar een
oplossing gezocht, dan weer werd bijna gela-
ten vastgesteld dat het opnieuw zover was:
Zeeburg stond onder water.

De strijd tegen het water, evenals de voort-
durende uitbreiding van de begraafplaats,
waren kenmerkend voor de geschiedenis
van Zeeburg in de lange negentiende eeuw.
Processen die sinds 1714 zichtbaar werden,
vonden ook in deze periode voortgang. On-
dertussen veranderde er echter ook veel op
en rond Zeeburg. De negentiende eeuw was
een periode waarin de overheid zich steeds
meer ging inlaten met het doen en laten van
burgers door een voortdurende regulering
van hogerhand. Ook het begraafwezen had
daarmee te maken. Daarnaast veranderde er
veelin Amsterdam. Na een economisch zwa-
re periode leek de stad opnieuw te ontwaken
in de tweede helft van de negentiende eeuw:
dat betekende een gestage groei, die ook de
Overamstelse polder en Zeeburg raakte. Ten
slotte was er ook nog de interne dynamiek
van de Joodse Gemeente: veranderingen in
structuur en organisatie, spanningen tussen
regenten en ‘gewone’ balebatiem (leden), de
impact van maatschappelijke en politieke
veranderingen. (...)

Zeeburg en de uitbreiding van
Amsterdam

In de achttiende en negentiende eeuw was
Zeeburg een begraafplaats op betrekkelijke
afstand van de stad. Weliswaar veel dich-
terbij dan Muiderberg, maar in een periode
waarin mobiliteit beperkt was nog altijd op
flinke wandelafstand gelegen. Bovendien
strekte de begraafplaats zich uit over het
grondgebied van twee naburige gemeenten:
Diemen en Nieuwer-Amstel. Aan het einde
van de negentiende eeuw veranderde dat
allemaal radicaal. (...)

Even leek het of Zeeburg letterlijk be-
dreigd zou worden door de stormachtige
groei van de Amsterdamse economie. Naast
de spoorlijn werd ook de scheepvaart steeds
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Grafsteen van rabbijn Chaim Breit

belangrijker. Amsterdam moest een betere
verbinding krijgen met de Rijn en de Waal,
om zo het Duitse achterland beter te kunnen
bedienen. In het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw werd het ene na het andere tracé
getrokken, waarbij in sommige plannen een
nieuw kanaal dwars door ‘de Israélitische
begraafplaats bij Zeeburg’ ging om via het
Nieuwediep in rechte lijn op de Waal bij
Dodewaard aan te gaan. Kalff kwam met een
plan om Zeeburg te ontzien en het kanaal
via de Rietlanden te laten lopen. Uiteindelijk
koos de minister echter voor de goedkoopste
optie en zette hij in op verbetering van de
Keulse Vaart, die nu uitgroeide tot het Am-
sterdam-Rijnkanaal. Het gevaar was daarmee
voor Zeeburg afgewend.

Hier stuitte Amsterdam letterlijk op zijn
grenzen. De rest van de Overamstelse polder
was namelijk van Diemen en Nieuwer-Am-
stel. Pas door de annexatie van 1896 kon de

Even leek het of
Zeeburg letterlijk
bedreigd zou
worden door de
stormachtige
groel van de
Amsterdamse
economie

5 SEPTEMBER 2014
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De onderceteckende, Bowaarder der fmwi B&gma'
| plants te ZEEBURG, mgt ter kennisse der belang
hebhen&en, dat hij zmh voortaan, tegen zeer billijke
yirijs, belast met het leveren van nisuws Houte:
en het onderhoud van reeds bestasnde Zarke
op gemelde Begranfplaats.

Nadere informatien diensangaands zijn b hem
bekomen.

M. E. VERDUIN.
(86

Zeesure, 7 Mei 1871,

Advertentie van beheerder Mozes Emanuel
Verduin voor verkoop en onderhoud van
grafzerken op Zeeburg. Veruit de meeste
zerken waren van hout, want goedkoper. Uit
het NIW van 12 mei 1871.

Aan de vooravond van de jaarlijkste ‘bede-
vaart’ verschenen er in het NIW advertenties
met aanbiedingen voor vervoer. Hier een
voorbeeld uit het NIW van 8 juli 1898.

gehele polder aan het gebied van de gemeente
Amsterdam worden toegevoegd. De bouwac-
tiviteiten lieten niet lang op zich wachten.
Van 1900 tot 1920 verrees de zogenaamde
‘oude Indische Buurt’, terwijl van 1923 tot
1927 de rest van de wijk in de stijl van de
Amsterdamse School werd opgetrokken. In
1934 werden de laatste huizen neergezet. ‘De
dijkis thans volgebouwd tot de Israélietische
begraafplaats toe,’ zo constateerde een jour-
nalist, ‘die een welkome begrenzing vormt
van de Indische huizenzee!
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Voor Zeeburg had de expansie van de
stad grote betekenis. In de eerste plaats had
de NIHS voortaan met één lokale autoriteit
van doen, louter de gemeente Amsterdam.
Dat waren bovendien de politici en ambte-
naren waarmee de NIHS ook voor tal van
andere zaken steeds contact onderhield. De
annexatie vergemakkelijkte zo de commu-
nicatie van de NIHS met de autoriteiten. In
de tweede plaats lag de begraafplaats niet
langer tamelijk afgelegen, maar was het een
onderdeel van de stad geworden. Er waren
directe buren. Voor de bewaarder had dit
positieve gevolgen. Hij woonde niet langer
afgezonderd, maar werd nu voluit onderdeel
van het zich ontwikkelende Joodse leven

in de Indische Buurt. In de derde plaats

betekende de expansie van de stad ook dat
de uitbreiding van Zeeburg stokte. Kon
tot dusver steeds extra terrein aangekocht
worden om de begraafgrond te vergroten, nu
was dat niet langer mogelijk. Het was zelfs
zo dat grond van de NTHS in de Overamstelse
polder, ten westen van de begraafplaats, voor
de woningbouw was onteigend. Die grond
had de Joodse Gemeente willen gebruiken
voor de uitbreiding van Zeeburg, maar dat
werd door de groei van de stad onmogelijk.
De NTHS ging de twintigste eeuw in met een

De expansie van
de stad betekende
ook dat de
uitbreiding van
Zeeburg stokte

De lithosteen waarmee de toegangsbewij-
zen voor Zeeburg werden gedrukt, midden
19e eeuw. De foto is hier in spiegelbeeld
weergegeven, zodat de tekst te lezen is.
(Collectie Joods Historisch Museum)

totaal bezit in de polder van 18,15 hectare,
maar raakte door de bouw van de Indische
Buurt daarvan al vijf hectare kwijt. Hierdoor
raakte Zeeburg aan zijn grenzen en moest de
NIHS uit gaan zien naar een nieuwe locatie
om de kinderen en ‘minvermogenden’ te be-
graven. Dat werd vanaf 1914 de begraafplaats
te Diemen. Misschien het meest opvallend
was echter nog wel dat de functie van Zee-
burg door de nieuwe ligging veranderde: van
louter dodenakker in een onderdeel van een
natuur-en wandelgebied. (..) &

Zeeburg. Geschiedenis van een Joodse be-
graafplaats 1714-2014, uitgegeven bij Ver-
loren in Hilversum, €19, 220 blz., ingenaaid,
geillustreerd, ISBN 9789087044688.

Op dinsdag 16 september zal Bart Wallet
spreken over het boek, 20:00 uur, Boek-
handel Blankevoort, Rembrandtweg 649,
Amstelveen. Aanmelden via mail: boek-
handelblankevoort@planet.nl, tel: o020
6455694 of in de winkel.

¢ Hel boek Zeeburg Geschledems van
_een Joodse begraafplaats 1714-2014
- wordt op 14 september op Zeeburg
_gepresenteerd aan burgemeester
~ Van der Laan. Het boek, waaraan
" naastauteur Bart Wa.llet ook Paul van

 de sociale tweedehng in as;k" f az;sch
~ Amsterdam en bij de begraafriten en
. i-genootschappen Tot slot worden in
L rtretten vijftien opmerkehjke
~_personen naar voren
| Zeeburg zijn begraven

Op 14 september 2014 zal de Amster-
 damse burgemeester Eberhard van
. derLaan het eerste exemplaar overde
. driehonderdjarige geschie denis van
| Zeeburg, in ontvangst - nemen tudens .
; een speciale plechtlgh ‘ .
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